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Nieuwe auto
ledereen vindt de
nieuwe auto
geweldig. Hartelijk
dank aan allen
die hieraan bijge-
dragen hebben.

Dikke buikjes van
de kinderen en
volwassenen is echt
een medische zorg
voor Karin en haar
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Operatie Yonas
Yonas is een heel
vrolijk ventje, dat is
te zien.
Hopend dat zijn

gezondheid
snel vooruit gaat.
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Men zegt wel eens: “Dem;deren zijn de wereld nog niet uit”.
Dat is een waar woord want ons wonderkind Yonas, een jochie
van een jaar of vijf met een waterhoofd, genas vorig jaar van
Aids en nu heeft hij ons wederom versteld doen staan.....

We hadden hem mee naar Addis Ababa genomen om zijn
waterhoofd te laten nakijken, zodat we konden kijken of er
wegen zouden zijn om hem in Nederland te laten opereren.

Er is hier in Ethiopié namelijk maar één arts die deze operatie
kan doen en die heeft een wachtlijst van een aantal jaar.

Yonas (vervolg)

Omdat we Yonas toch wel achteruit vonden
gaan, dachten we dat het beter zou zijn
om hem dan maar in Nederland te laten
opereren. Maar we kwamen er in Addis
Ababa achter dat de arts in een privékli-
niek werkte, dus daar zijn we op af gegaan.
Hij vond het beter dat er een CT-scan

van Yonas gemaakt zou worden. Dat kon
dezelfde dag nog. De dokters die de scan
maakten kwamen me voorzichtig vertel-
len dat Yonas heel veel water in zijn hoofd
had en daardoor bijna geen hersenen had.
Volgens hen zou hij nooit kunnen lopen,
praten of naar het toilet gaan. Ze konden
het niet geloven toen ik hun vertelde dat
hij loopt, heel bij de hand is, kan praten en
tevens zijn plas op kan houden....

Toen de arts de scan zag schrok hij ook en
wilde Yonas zo snel mogelijk opereren in
een privé ziekenhuis waar hij regelmatig
opereert.

We moesten zelf aan het andere eind van
de stad in een ander ziekenhuis de beno-
digde onderdelen kopen. Een slangetje
dat ze in zijn hoofd zouden aanbrengen
om het vocht af te tappen. Dit hebben we
dezelfde dag nog gedaan. De volgende dag
werd Yonas opgenomen om de daaropvol-
gende dag geopereerd te worden. Binnen
een week was hij ook weer thuis en alles is
zonder complicaties verlopen. Echt gewel-
dig, hij blijft ons verbijsteren. God moet
toch wel een bijzonder plan met dit jochie
hebben!

Volgende week hoop ik hem weer mee te
nemen naar Addis Ababa voor na-controle.
Ik ben benieuwd wat de dokter van hem
vindt.

Tip: Karin werd 17 oktober 40 jaar.

U kunt haar verrassen via de mail.
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Grace Village

Het was ook dit jaar weer een geweldig
feest om de verjaardagen van de kinderen
te vieren. Ze waren verrast en blij met al
de kadootjes die u gestuurd had. Geweldig
leuk en allen heel hartelijk bedankt, het
maakte de dag bijzonder. We hebben

“s ochtends spelletjes gedaan en de kinde-
ren hadden een toneelstukje ingestudeerd.
Daarna kwam iedereen eten bij Ruth op
haar veranda en daarna naar mijn veranda
voor de koffie met wat lekkers. Als klapstuk
kwam het cadeautjes uitdelen. De blije
gezichten waren de moeite waard!

De kinderen zijn inmiddels weer naar
school. Het was wel even wennen, maar

ze hebben nu hun draai weer gevonden.
Natuurlijk vonden ze het geweldig om
met de nieuwe auto naar school gebracht
te worden. Een aantal van de kinderen

die op de kleuterschool zaten is nu naar
de grote school gegaan en dat is echt een
overgang voor ze. Aster komt iedere mid-
dag doodmoe thuis en ze doet nu zelfs een
middagdutje. Maar ze vinden het allemaal
wel leuk om nu opeens als groot te worden
beschouwd.

Wederom kregen we een nieuwe baby, een
meisje van ongeveer een maand oud dat
we Lea genoemd hebben.

Ze was te vondeling gelegd in een bussta-
tion ten noorden van Shire.

Het is een lief en mooi kindje en Yenenesh
heeft er haar hart al helemaal aan verloren.
Momenteel hebben we de zorg over 45
kinderen.

‘We zijn blij dat we zoveel kinderen kunnen
helpen. Het is geweldig als je dan hoort dat
een jongen als Meoez zijn achtsteklasexa-
men met vlag en wimpel heeft gehaald en
nu zelfs toelatingsexamen mag doen voor
een speciale school. Op deze school worden
er van de 1000 kanditaten die zich aanmel-
den maar 90 toegelaten. We hopen bin-
nenkort de uitslag te krijgen. Hij was een
kansloze jongen die door deze hulp het

ver kan schoppen. Dit is wat uw bijdrage
doet. Het geeft kinderen weer hoop en een
toekomst.

Niet alleen de kinderen die in Grace Village
wonen, maar ook degenen die erbuiten
wonen. Momenteel helpen we ruim 180
kinderen die nog in hun eigen gemeen-
schap wonen.
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Hiervan zijn er drie klaar met hun twaalf
de klas en ook deze kinderen hebben het
zo goed gedaan dat ze nu naar de universi-
teit kunnen. We zijn trots op ze en blij dat
we ze kunnen helpen.

Helaas wordt de nood onder de kinderen
buiten Grace Village alleen nog maar
groter. Je zou ze allemaal een bed in Grace
Village willen geven maar dat kan helaas
niet. Er zijn gewoon teveel kinderen in
nood, maar als je ziet dat met een kleine
maandelijkse bijdrage ook deze kinderen
hun school af kunnen maken dan is dat al
hulp die ze hun leven lang niet meer zul-
len vergeten. We volgen de sponsorkinde-
ren buiten Grace Village. Ze komen iedere
maand langs en minstens één keer per jaar
worden ze thuis bezocht door onze mede-
werkers. Hun schoolprestaties worden in
de gaten gehouden en we geven ze extra
kleding als we die over hebben.
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Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch

P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
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karinvandenbosch@ethionet.et
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Wilhelminastraat 91
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0318-552007
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Helaas is ons waterbassin nog steeds
niet waterdicht. Maar daarin komt op
zeer Korte termijn verbetering.

In september heeft GMB haar 45-jarig
jubileum gevierd. En in dit kader

aan ons een cheque overhandigt van
15.000 euro. Mede door een co-finan-
ciering van Aqua4All en een al eerder
toegezegde gift kunnen we ons
waterprobleem grondig aanpakken.
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De sponsorouders krijgen een

foto en een jaarverslag van hun
sponsorkind zodat ze op de hoogte
blijven van het wel en wee van hun
sponsorkind. Als er speciale noden
zijn, worden de sponsoren daar ook
van op de hoogte gebracht.

Naast de toename van ons kinder-
tal, is ook onze veestapel toegeno-
men. Een van de koeien is bevallen en de
tweede is in januari uitgerekend. Ook heb-
ben we tien schapen waarvan er achteraf
twee ziek bleken te zijn. Deze zijn dood-
gegaan, maar inmiddels is er een verlies
alweer goed gemaakt met de geboorte van
een lammetje. Ook zijn er nog een aantal
zwangere schapen. De kinderen vinden het
prachtig.

De laatste buien zijn weer gevallen en de
temperatuur ligt weer tussen de 35 en 40
graden.

Vandaag hebben we voor het eerst sinds
eind mei weer eens buiten kunnen eten.
We hebben hier een redelijke hoeveelheid
regen gehad, maar in andere gedeelten
van Ethiopié is het weggebleven, hetgeen
zorgwekkend is.

Momenteel merken we ook dat er meer
geprobeerd wordt om kinderen bij ons
geplaatst te krijgen. Het extra mondje van
een weeskind is eigenlijk teveel als je zelf
niets hebt.

Maar helaas zijn ook onze eigen mogelijk-
heden beperkt en hebben we voorlopig de
regel gesteld dat we geen kinderen boven
de vijfjaar kunnen opnemen. Ook geen
weeskinderen die nog familie hebben.
Het is hartverscheurend om zulk soort
beslissingen te moeten nemen, maar we
verwachten een enorme toename van
kinderen in nood. We moeten nu ook onze
grenzen gaan bepalen, maar we gaan wel
mensen om ons heen met voedsel helpen.

Dit gebied blijft ons bezighouden. We heb-
ben nu alle grote organisaties zoals World
Health Organisation zover gekregen dat er
een grootscheeps onderzoek gaat komen
naar het hoe en wat van deze ziekte. Van
alle kanten komt er nu beweging in de
zaak. Het probleem is dat iedereen de
oorzaak wil weten en wij nog steeds de
enigen zijn die de patiénten behande-

len. We hebben nu een tijdelijk kliniekje
opgezet waar we ook patiénten kunnen
opnemen. Ook is er een anonieme Ethiopi-
sche gever die maandelijks financieel wil
helpen met voedsel voor deze mensen. We
hebben een betere ambulance gekregen
van het gezondheidsbureau en die mogen

we voor onbepaalde tijd
gaan gebruiken. Ook
hebben we een dokter
toegewezen gekregen die
het hele gebeuren gaat
coordineren. Tevens is er
een verpleegkundige die
de kliniek voor ons gaat
draaien. Het bijzondere
dat wij merken is dat onze
aanwezigheid de mensen
weer een sprankje hoop heeft gegeven.
Helaas was ons hulppotje voor de kinde-
ren van Kelakel leeg en we hebben dus de
financiéle ondersteuning aan de kinderen
van Kelakel moeten stoppen. We blijven
wel helpen met voedsel en kleding voor de
kinderen.

Momenteel hebben we Jasper van Schup-
pen voor een paar maanden op bezoek. Hjj
is een goede hulp met allerlei klusjes en
probeert het niveau van Engels bij het perso-
neel wat te verhogen.... best een hele kluif!
Komende maand zullen ook mijn ouders
hier weer zijn en daar zien we allemaal
alweer erg naar uit.

Hartelijk dank voor al uw gebeden, uw
meeleven en uw giften voor al het werk
hier in Shire.

In Hem verbonden,
Karin van den Bosch

Wij zijn zeer verheugd dat wij deze nieuws-
brief dankzij Michiel Achterberg in een
nieuw jasje hebben kunnen steken. Ook
voor het drukwerk heeft zich een sponsor
aangemeld. Wjj zijn er echt blij mee.

Voor de kinderen, dat ze snel weer
zullen wennen op school en voor
bewaring onderweg.

Voor de mensen die te lijden hebben van
de hongersnood

Voor de zieke mensen in Kelakel

Voor mijn ouders die weer komen,

dat het een goede tijd zal zijn

Voor Yonas die zo snel geopereerd kon
worden en het wonderbaarlijk goed doet
Voor de hulp die op gang begint te komen
voor Kelakel

Voor Lea, de kleine baby die nu een
nieuw thuis heeft gevonden.

Voor de redelijke hoeveelheid regen die
we gehad hebben

financiele mogelijkheden voor het water-
project
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